aarverslag 2024 van Vereniging JOL-Speelstad

Vanaf donderdagochtend 15 tot en met zondagmiddag 18 augustus

We gaan weer JOL-en! Gedurende enkele dagen een en al drukte: diverse spullen halen met een bakwagen;
slaap- en partytenten opbouwen; rondom ons terrein een veilige afrastering (zowel voor de kinderen als
voor ons) plaatsen; vanuit de gymzaal elektra- en wateraansluitingen richting onze kookwagen;
handenwasplek voor de kinderen; krachtstroomaansluiting regelen via onze vriendelijke overbuurman Jan;
vlaggen ophangen; spandoeken van onze ‘Vrienden van de JOL” aan de bouwhekken bevestigen en overige
decoratiematerialen in het thema ‘Boerencamping’ op het terrein neerzetten; kookwagen schoonmaken;
kantoorunit inrichten. Voor mij, als gepensioneerde, begint het bijna op Werken te lijken!

Op zaterdagmiddag onze verplichte voorbespreking, waarbij het
volledige programma, de belangrijkste zaken in de vergunning, regels
en afspraken en het takenrooster aan de orde komt.

Tot slot nog een cadeautje voor alle aanwezige leiding.

Ferdinand krijgt een hoofdparaplu in schutkleuren. De dames
ontvangen een gekleurde sjaalketting met bedeltjes en een klompje,
en voor de mannen is er een klompje met groene boerenzakdoek.

Maandag 19 augustus

Om 8:55 uur staan de eerste kinderen al bij de poort met JOL-paspoort en hamer te wachten tot ze het
terrein op mogen. Hoe enthousiast kun je zijn.

Om 9:30 uur gaat de poort open en stormen de kinderen (en hun ouders/verzorgers) het terrein op.

Na een voorstelrondje van de leiding, uitleg over waar de toiletten zijn, enkele belangrijke afspraken voor de
jeugd, ontruimingsoefening en het aanmelden bij een van de bordjes (Tent, Koe, Paard, Tractor, Klompen),
verlaten de ouders het terrein en begint het huttenbouwen. Gesleep met pallets, yoghurtemmertjes met
spijkers halen bij materiaalmeester Marco, ieniemienie stukjes hout afzagen. Ja, het timmerdorp begint al
wat te worden. In rap tempo verschijnen er 11 bouwwerken.

Een groot succes is het dagelijkse spel ‘Soek duh vaut’, waarbij kinderen noteren wat er ‘anders’ is dan het
gewone. Zo hangt deze dag onze JOL-vlag ondersteboven. Uiteraard zijn er voor de winnaars kleine prijsjes
te winnen. Alle kinderen krijgen van ons een drinkbeker met hun naam erop! Die mogen ze houden.

‘Hoy boer’; op de achterste rij staand
van links naar rechts: Devid, Joost,
Laura. Zittend op bankjes (en strobalen,
maar die zie je niet) van rechts naar
links: Daphne, Michel, Esther, Marjon,
Marco, Jelle en Yarno. En direct contact
met het hooi: Patty, Luna en Menno.
Ferdinand gluurt vanachter het oranje
kantoor naar ons.




Dinsdag 20 augustus
‘s Morgens weer timmeren en de eerste zon- en regenwerende attributen zijn ook al zichtbaar.

Als ‘Bouwend Nederland” vandaag zou komen scouten, dan treffen ze toch een aantal toekomstige
timmerlieden in spé aan...

’s Middags begint het te regenen en bonjouren we alle kinderen richting de gymzaal. ‘Twister’,
spelen met de parachute en diverse kringspelletjes zijn dan zo te spelen.
Toch fijn dat we de gymzaal mogen gebruiken.

Woensdag 21 augustus
s Morgens hutten versieren. leder kind mag van lakens en textielstiften vlaggen of andere creatieve zaken
voor de eigen hut maken. En dat is héél belangrijk voor de mooiste Hutverkiezing.

Vanaf 13:30 tot ongeveer 15:00 uur mogen kinderen meedoen aan 12 verschillende Boerderijspelen op het
speelveld en het verharde veld. Hm, je wilt weten welke spelen er uitgezet zijn? Nou, vooruit hier komen de
namen: dierenestafestte, eieren werpen, kruiwagenrace, blik gooien, paardenrace, dieren voelspel, tractor
bandenspel, vee naar de stal brengen, boerenwagenrace, puzzelwedstrijd, aardappels rooien en hoefijzer
werpen. Als je de spelbeschrijvingen wenst te ontvangen, neem dan contact op met Menno.



Vanaf 15:00 zijn de ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s welkom voor onze Open Middag.
Het is een drukte van belang op ons JOL-terrein. De bar is open, kinderen draaien zich een slag in de rondte
bij de draaischijf en ook de ludieke actie ‘Adopteer een laken of panlat’ levert wat geld op om uit te kosten
van deze middag te komen. Zo tegen 16:30 uur verlaten de laatste gasten het terrein. Pfff, even een
momentje voor onszelf.

Hieronder een impressie van de Boerderijspelen en de draaischijf.

Donderdag 22 augustus

Voor het eerst sinds ons bestaan (2016) gaan we tijdens onze Speciale dag op stap, namelijk naar
‘Dierenpark Blanckendaell” in Tuitjenhorn. Dat vergt een behoorlijke organisatie, want welke spullen neem je
allemaal mee? Welke ouders willen rijden en zoja, hoeveel kinderen kunnen er dan mee? Bijzondere
veiligheidsaspecten zijn bijvoorbeeld of de leiding en ouders over een ongevallen inzittendenverzekering
beschikken. En kinderen kleiner dan 135 cm moeten op een stoelverhoger zitten. Gelukkig is dit vooraf

allemaal afgevinkt & en geregeld.

De kinderen mogen zelf — of in groepjes - door het park en de twee speeltuinen zwerven. leder van onze
leiding ‘bewaakt’ (lees: houdt een oogje in het zeil) een deel van het park.

Tussen de middag krijgen de kinderen allemaal iets te eten en te drinken uit het ‘Puntzakkenrestaurant’.
Uiteraard hebben wij ook voldoende koekjes en pakjes drinken mee.



Heel bijzonder is het
moment dat de kinderen
voer voor de bavianen in
het veld mogen verstoppen
verstoppen en dat daarna
de apen (vanuit hun
nachtverblijf) weer
terugkomen om het lekkers
lekkers op te zoeken.

Om ongeveer 15:30 uur zijn we weer terug op het JOL-terrein. De kinderen mogen nog kiezen uit een zakje
zoete of zoute popcorn // en mogen daarna naar huis.

*r il

In verband met de te verwachten storm lopen wij alle haringen en scheerlijnen nog eens na en plaatsen
lange spanbanden over onze slaap- en partytenten. Een gewaarschuwd mens kijkt immers vooruit!

Vrijdag 23 augustus

Het hutten afbreken verloopt uitzonderlijk goed. Net voor 10:30 uur is het terrein schoon. Vervolgens
spelen we het Spijkerzoekspel — een handige manier om zoveel mogelijk spijkers van het veld te krijgen. Via
een digitale weegschaal zijn de winnaars snel bekend. Tot slot nog enkele keren met de ‘spijkerbezem’ (een
rollende magneet) over de grasmat. Al met al halen we toch nog bijna 3,5 kilo spijkers van het veld.




Als ‘overblijf’ pannenkoeken eten. Er zijn drie keuzes:

1. naturel
2. naturel met schenkstroop
3. naturel met poedersuiker (met die harde wind blijft er weinig op de pannenkoek liggen...)

Aangezien het behoorlijk stormt en begint te regenen, bellen wij alle ouders op om door te geven dat het
programma om 13:00 uur stopt en dat wij verwachten dat zij hun kroost komen ophalen of in ieder geval

weten dat zij eerder thuiskomen. Nadat de kinderen van het terrein zijn, ruimen wij een aantal spullen op,
waaronder alvast onze materiaaltent en zetten zaken klaar voor onze Slotavond.

Vanaf 19:00 tot 21:00 uur zijn alle ouders met hun kinderen en andere belangstellenden, waaronder een
aantal ‘Vrienden van de JOL’, aanwezig tijdens onze Slotavond. En heel bijzonder: het is ! Na een
korte terugblik door spreekstalmeester Ferdinand reiken wij een aantal prijzen uit, namelijk: oorkonde voor
de ‘Gouden Pollepel’ (voor de taartenbakwedstrijd); prijs voor de mooiste kijkdoos in het thema
‘Boerencamping’; de Hutverkiezing en de winnaars van het Spijkerzoekspel krijgen een beloning.

Spelenkermiskaarten zijn bij Marjon te koop voor € 2,50 of € 5,00. Wat kunnen de kinderen daarmee doen?
4+ lets besteden in onze bar: snoep, koek, chips, frisdrank, limonade, koffie en thee
4+ Schieten in de schietkraam en een prijsje winnen
4+ Touwtjetrek (we vragen patent op het simpele principe van de constructie) en een prijs winnen
4+ Op de foto in onze fotohoek en men krijgt de foto direct geprint mee als leuke herinnering

Met een volle kaart — voorzien van naam — doe je mee aan onze loterij, waarmee nog enkele winnaars in
de prijzen vallen.
Vanaf 20:15 uur gaat de fik in de vuurschaal. Ooooh!



Na afloop van het programma besteden we rondom het vuurtje aandacht aan het 40-jarig JOLbileum van
Ferdinand. Maar ook Michel (20 jaar) en Laura (een ‘puppy’ met slechts 5 jaar) vieren hun JOLbilea.
Overigens kreeg Laura haar cadeaubon afgelopen woensdagmiddag al, omdat zij vanavond moet
werken. Het blijft nog lang gezellig bij het vuurtje. Tegen drieén zoeken de laatsten hun slaapplek op...

Rechts is Laura

Zaterdag 24 augustus
Vanaf 9:00 uur opruimen, waarbij wij hulp krijgen van een enthousiaste ouder en enkele vrijwilligers. Om

15:59 uur stuurt Marco onderstaande foto door met als onderschrift: “En we zijn weer weg.”.

Team JOL-Speelstad:

oL - Speeistod

En speciale dankzegging aan Jelle Regtop voor zijn hulp tijdens onze JOL. 3

En zo komt er een eind aan vijf dagen JOL, waarbij 61 kinderen hebben genoten. En wij natuurlijk ook!

Je mag gerust even foto’s bekijken op onze website:

https://www.jolspeelstad.nl of onze Facebookpagina. Een bijdrage van Menno Thirij




